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"Zeg mannen’; begon Mark, “hoe lang moeten jullie nog zitten om
te weten waarom je hier werkelijk zit? i} en hij wees er een aan,
“acht jaar. Jif daar, twaalf jaar, drie jaar, twee jaar..." en hij wees
ze allen aan. “Moeten jullle er soms een jaar bijkrijgen om te weten
waarom je hier zlt? Jongens, ik weet waarom ik hier zit. Rier op aar-
de kot er een keer een eind aan de straf. Maar als fe je niet bekeert
tot God, dan zul je voor eeuwlg vercordeeld worden en daar komt
nooit een eind aan. ik wil niet meer zo verder leven, ik wil graag be-
keerd worden en jeven zoals God dat van mij vraagt. Jullie moeten
Je bekeren.” Het werd doodstll. 1k begreep dat ze deze preek op dit
moment beter begrepen dan mijn preek. Nu sprak er een uit hen tot
hen. Stil verlieten de mannen de kapel en gingen naar hun cel’
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Zomaar een passage uit het boek van H. Bor — de meesten onder ons zullen hem kennen als ‘evangelist Bor’ - over zijn
werkin de Gentse rijksgevangenis. Het hoek verscheen eind vorlg jaar bij uitgeveri] Den Hertog onder de titel Gedenkt
de gevangenen. Volgens de ondertitel gaat het om ‘ervaringen met mensen In de marge’ Die vlag dekt de lading. Bor
heeft vele en riJke ervaringen mogen opdoen in de bljna twintig jaar dat hij als (hoofd)aalmoezenier werkzaam 1s ge-
weest onder de gedetineerden. Het boek is daarvan het bewijs. Wie het boek leest, merkt dat 8or een ware verteller
is. Hetis niet moeilijk je iets veor te stellen bijj de vele ontmoetingen en gesprekken met criminelen dle hij beschrijft.
Wat vooral indruk maakt, en dat zal de auteur ook vooral voor ogen hebben gestaan, is het feit dat de Heere 0ok ‘in
de marge’ van de gevangenis werkt in de harten van mensen. De ongekunstelde, de ongepolijste en de eerl|jke wijze
waarop deze mensen ook uitspreken wat in hen omgaat, is ontreerend. Toch wil Bor door middel van dit boek niet al-
leen veel mooie en soms ook moeilijke ervaringen met zijn lezers deten. Er gaatvan het boek ook een duidelijk appel
uit. Namelijk om de gevangenen als mensen in de marge niet te vergeten, Vandaar de titel:'Gedenkt de gevangenen. ..
Een Bijbels appel. De apostel zegt immers: ‘Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. .. (Hebreeén
13:3). 1k heb het boek aangemerkt als ‘aanbevolen boek’ voor deze rubriek. Qok voor de jongeren onder anze lezers is
dit boek bijzonder geschlkt, Bijbelse lessen gaan vergezeld van ‘ervaren genade!
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